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GILLES DEWAVRIN 

Gilles Dewavrin gaat voor rood op Sint Valentijn. 

Het creatieve universum van de ontwerper-dichter flirt met romantiek. Gilles 

Dewavrin laat zich inspireren door een Carrolliaanse fauna om flamboyante 

decoratieve kunstelementen te ontwerpen die omarmd willen worden in hun 

tinten van karmijn zoals het rood op blozende wangen. 

Hij ontwerpt gesofisticeerde kaarsenhouders in gemengde klei, handmatig gemarmerd in 

gloeiend rode kleuren die precies verliefde regenbogen voorstellen. Ook maakt hij een soort 

dienbladen uit hetzelfde materiaal om de kaarsen op te plaatsen om er tijdens lange 

romantische avonden te kunnen van genieten. Dat zeldzame werk van deze idealist biedt een 

waaier van originele geschenken voor verliefde zielen die hun gevoelens willen uiten. 

“De Flowers” gamma van gemengde kleuren in klei verlicht de ruimte met oranjerode tinten, 

geïnspireerd op de schilderijen van de Vlaamse Meesters. De rode tinten zijn doorkruist door 

het geel van de zon en vertonen nuances van verbrande bloemblaadjes door het licht van de 

kaars. Zoals dichters verhalen vertellen om te ontroeren gebruikt Gilles Dewavrin kleuren en 

geuren om te ontroeren. Zijn ontwerpen in gemengde klei zijn "herlaadbaar", net als de liefde 

zich telkens vernieuwt en in rood omhult, soms wegvliegt en weer door een vonk intenser 

terugkomt. 

Volgens dezelfde methode heeft de ontwerper surrealistische vazen in gepigmenteerde klei 

gecreëerd in variaties van oranje kleuren. Het vergt veel verbeelding om de boodschap te 

kennen die Gilles wil overbrengen door hagedissen en konijnen over de lengte van de vaas te 

laten kronkelen. 

 


